Op eigen bescheiden wijze

genoot hij van s levens schittering.
Een eerligk man in woord en daad,
zo blijft hij in onze gedachten leven.

AANDENKEN AAN
—T—  DEHEER
ALFONS
VERSTAPPEN

echtgenoot van
Monique VAN BEL

Geboren te Westerlo op 30 januari 1946 en
overleden te Leuven (UZ Gasthuisberg) op
19 april 1996 gesterkt door de
Zickenzalving.

Lid van WTC Pallietertrappers Hulshout.
Lid van de KWB en van het Rode Kruis
afdeling Heultje.

Veel te vroeg heb je ons verlaten, Fons. Jouw -~

plaats in huis is leeg, het is er stil. Wij hadden
elkaar nog zoveel te zeggen. Het was gezellig mev
jou te discussiéren, plannen te maken voor onze
\l’llLL ndx 1ul~.u|l~1.1p je te zien genieten van je
elijks mee bezig was, en plots

. die fatale val met je fiets... zo

vas er
onverwacht...

Wij treuren om uw heengaan, want uw plaats zal
voortaan onbezet blijven, maar in onze geest blijft
uw voorbeeld ons aanmoedigen om uw goedheid
na te volgen.

Je hart was van goud, je ziel was zo sterk, al wat je
deed was zo echt en w
Je kende humor en lach, je kende ook pijn en ver-
driet, je was vader en grootvader met een open
luisterende geest en een groot gevend hart.

We hebben jou altijd graag in ons midden gehad,
Fons...

Met de meeste eenvoud ben jij door het leven
gegaan, zonder openlijk vertoon, werkzaam in uw
dagelijks leven, bezorgd ir e goedheid voor uw
dierbaren. We zullen je erg missen, Fons...

Vader, wij betreuren uw afwezigheid, maar bewa-
ren in ons hart dat schone beeld van v aderlijke
goedheid dat gij voor ons geweest zijt. Bedankt,
va, we zullen je niet vergeten...

1.

Zijn echtgenote en kinderen danken U
voor uw blijken van medeleven.

De families VERSTAPPEN, VAN BEL,
MEULEMANS en VERBEECK.




Beste Monique en kinderen, ouders en schoonouders van Fons,
Beste familie, vrienden, buren en kennissen,

Vandaag nemen we afscheid van Fons Verstappen.
Fons, je was één van de trouwste leden van onze wielertoeristenclub WTC Pallietertrappers. Want de fiets, dat was je leven.

Sinds 1983, datum waarop je bij onze club aansloot, kennen wij jou als een loyaal, vriendelijk, rechtschapen en steeds tot werken bereid
clublid. Je was een voorbeeld voor ons allen. Samen met ons overwon je Rondes van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luiken, Waalse Pijlen
en andere klassiekers. Samen bedwongen we Alpe d’Huez, Col Luitel, Col du Porte, de Eifel, de Ballon d’Alsace en de Vogezen.

Maar er was méér dan de club alleen...

Fons, een jarenlange droom ging in vervulling,.... De kinderen waren de deur uit en ook je lieve vrouw Monique had het fietsplezier
ontdekt. Met pak en zak doorkruisten jullie Zeeland, Friesland, Duitsland en meer recentelijk nog fietsten jullie per fiets van de Vogezen
richting Heultje. Dit jaar had daar een prima verlengstuk kunnen aangebreid worden... De plannen om met de club naar Lourdes te rijden
kregen vaste vorm. Eerst zou je ons op de heenreis vergezellen en dan zouden jullie samen per fiets terug naar huis komen.

Fons,..., je zal met ons de Tourmalet, Col du Soulor en andere Aubisquen overwinnen. Stééds en altijd zal er een plaats voor jou in
onze groep zijn.

Fons, we zijn blij je te hebben ontmoet. Bij élke clubactiviteit konden we vast op je steun rekenen. Dat zullen we noodgedwongen
moeten missen.

Hoe vaak heb je met jou eigen fijnzinnige maar uitermate gevatte humor de ganse groep aan het lachen gebracht. Ook dat zullen we
missen. We moeten God dankbaar zijn dat jou weg de onze heeft gekruist en dat we vaak hetzelfde pad hebben gevolgd.

Beste Monique, ouders, schoonouders, kinderen en kleinkinderen,....

Je man, je zoon, jullie vader, jullie grootvader was een goed mens. Zijn eenvoudige, stille levenswijze straalde rust en vertrouwen uit. Hij
was geen spraakwaterval en liet het grote woord liever aan anderen over. Maar precies daarom hadden zijn woorden een zo grote impact
en werd naar hem geluisterd. Precies daardoor had hij de gave om op zijn eigen rustige wijze iemand moed in te spreken of op te
beuren. Bewaar deze en alle andere goede herinneringen aan je man, zoon, vader of grootvader.

Beste vrienden, buren en kennissen,

Fons is van ons heengegaan....
Laat dit heengaan geen afscheid zijn, maar laat dit leven een heerlijke herinnering blijven en een voorbeeld voor ons allen zijn.
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